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Kinderdienst bovenbouw, Zondag 22 oktober 2023
Thema: Mogen de kinderen raden!
Leiding: Martin en Margriet

Voorbereiding ter plekke:
• USB-stick checken (en evt. al iets op het bord laten afspelen, bijv. dreams of earth)
• Voordat de kinderen binnenkomen kan er al iets op het digibord worden afgespeeld, achtergrondmuziek of achtergrondfilmpje
• Labels met namen van de kinderen maken (is deze keer vooral handig omdat Margriet nog niet van alle kinderen de naam kent)
• Spaarpot voor de fam. Kok in Mozambique op tafel zetten!
• Placemats op de helft van de te gebruiken tafels, en alle knutselspullen op de tafels leggen. Klei nog even achterhouden, anders zitten we 
straks met allemaal aangebroken pakken klei.

Programma
1. Beginnen met samen bidden, in het gebed oa. Heilige Geest om hulp vragen de bijbel te begrijpen.
2. "Hoe was jouw week?" Nog leuke dingen meegemaakt? Of minder leuke dingen?
   (Bijzondere dingen evt. opschrijven, zodat we later kunnen vragen hoe het ermee is)
3. Kinderen (voor elkaar) laten bidden.
4. Hele korte terugblik op de vorige keer: welke bijbeltekst hadden we toen, en is er iemand die het nog weet?
Alleen eerste en derde slide op het bord (leertekst230924/joh13v34-01.png en 03.png). 02.png is de hele tekst!

Ik geef jullie een nieuwe wet: houd net zoveel van elkaar, als Ik van jullie.
(Johannes 13 vers 34)

5. Wat doen we met Kerst, in de kerstdienst? → LET OP: Alles wat hieruit komt even opschrijven!
Zondag 24 december is er 's avonds kerstdienst.
Kinderen vragen over wat ze willen doen, bijv. 
• dansen
• zingen
• gedicht voorlezen
• bijbeltekst
En wat vinden we van dit liedje? MSNK - Laat het Kerst zijn.mp4 even op het bord afspelen

6. Wat het onderwerp van vandaag is mogen de kinderen raden
Tekst om op te zoeken en voor te laten lezen:

Openbaring 21:5: En Hij die op de troon zit, zei: "Ik maak alles nieuw!" Tegen mij zei Hij: "Schrijf dit op. Want mijn woorden zijn waar. Ik zal 
doen wat Ik heb gezegd."

Jesaja 43:18 en 19: Maar denk nu niet meer aan wat Ik vroeger heb gedaan. 19 Let op, Ik ga nieuwe dingen doen! Nu gaan die beginnen! 
Let goed op! Ik zal een weg maken in de woestijn. Ik zal rivieren maken in de wildernis.

2 Korintiërs 5:17 Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. 
Er is een hele nieuwe mens ontstaan.

Romeinen 12:2 Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie 
op een nieuwe manier gaan denken , namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods 
wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt.

Wat valt je op in deze teksten? Waar gaan ze allemaal over?

7. Knutselen? in ieder geval een kleurplaat en wat knutselspul.
Ondertussen mag dit filmpje wel op de achtergrond draaien (dat is een  mix van msnkids liedjes): mergedVideo4.mp4
LET OP: Op elk kunstwerk de NAAM van het kind zetten (of een foto maken waarop het kind én het kunstwerk samen in beeld is)

Na afloop
☐ lokaal opruimen
☐ verslag schrijven (mag ook later thuis) en in de appgroep zetten

https://leefkids.zutphen.nu/bovenbouw/dreams-kort.mp4
https://leefkids.zutphen.nu/bovenbouw/earth.mp4
https://leefkids.zutphen.nu/bovenbouw/leertekst230924/joh13v34-01.png
https://leefkids.zutphen.nu/bovenbouw/leertekst230924/joh13v34-03.png
https://leefkids.zutphen.nu/bovenbouw/leertekst230924/joh13v34-02.png
https://leefkids.zutphen.nu/bovenbouw/MSNK%20-%20Laat%20het%20Kerst%20zijn.mp4
https://leefkids.zutphen.nu/bovenbouw/mergedVideo4.mp4

